Gedicht van Luuk, voorgelezen door Boaz

De tweede wereldoorlog

Met al dat bedrog

Die Joden in al die kampen

Daar gebeurden de ergste rampen

Al die Razzid's

Met Hitler als baas

Die onderduikers

Zaten die niet in doodsangst
Maar God gaf hen kracht

En doaar hebben ze joren gewacht
Op een zolder of in de schuur
Misschien wel voor levensduur

Al die hongersnoden
Met die duizenden doden

Wat leven wij nu in vrijheid

Mogen wij niet blij zijn

Met al die bewegingsvrijheid

Als je kijkt naar wat er 80 jaoar geleden gebeurde
Nu mogen wij echt niet zeuren



